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De heer Roger Oomkens - 15 januari 2017
Leiden, 16 januari 2017

Ter Kennisname:

Onze vriend en lid van de School van het Gouden Rozenkruis, de heer (Jan)
Roger Oomkens, is overleden op 15 januari 2017 in Engeland waar hij gedurende
een maand bij zijn moeder verbleef.

Zijn moeder heeft hem 's-morgens dood naast zijn bed gevonden.

Roger is al heel lang lid van de School van het Rozenkruis en hielp ons altijd
eenmaal per maand met het schoonmaken van het centrumgebouw. Wij hadden
dan na afloop heel fijne en diepzinnige gesprekken over de leer en alles wat
daartoe behoort. Zijn hart verlangde innig naar de verbinding, zijn hoofd hield
hem soms tegen.

Wij zullen Roger missen. Hij had zo'n zuivere uitstraling.

Zijn moeder zou het op prijs stellen als we een kaart sturen. De crematie en
verdere afwikkeling vindt in Engeland plaats.
Een vriend is van ons heengegaan met wie we vele jaren gedeeld hebben.

Wel meer dan 30 jaren kennen we Roger vanuit de School.

Roger en de heer Dennis Brandenburg uit Den Haag bezochten in het begin
samen de conferenties. Daarna werd Roger lid van het Ledenwerk alwaar hij
vele bekenden heeft. Ook het lid de heer Wim Goemans was zeer goed met hem
bevriend vanuit het Ledenwerk.

Samen reden we naar Noverosa waar symposia plaatsvonden.

Roger kwam ook wel op de centrumavonden en in Haarlem. Vele leerlingen
kennen hem en hebben goede herinneringen aan hem.

Wij wensen zijn zus Carol die nu bij hem is heel veel sterkte toe voor nu en in de
komende dagen.

Met vriendelijke groet
Inge van Homoet-P

Leiden, 16 januari 2017
Beste Marc,

Hiermee condoleer ik je met het verlies van je dierbare vriend Roger die zo
plotseling van ons heengegaan is.

Inmiddels heb je een email ontvangen waarin ik de vrienden van het Rozenkruis
zo goed mogelijk geinformeerd heb.

Mijn verzoek is nu of jij dit voor alle andere vrienden en bekenden van Roger op
je wilt nemen.



Van tijd tot tijd kreeg ik email berichten als een Bcc, waaruit bleek dat jij Roger
heel goed kende. Misschien heb ik je zelfs wel ontmoet bij bijvoorbeeld een
antroposofische lezing in de Riouwstraat.

Als er iets is waarmee ik nog behulpzaam kan zijn doe ik het graag.

Met vriendelijke groet
Inge van Homoet-P

o Roger en Marc op 13 april 2009

Op 17 jan. 2017 om 02:33 heeft Marc van Delft het volgende geschreven:

IK LEES NET TOT MIJN GROTE VERBIJSTERING EN GROTE SHOCK DAT MIJN
BESTE VRIEND ROGER OOMKENS ZONDAG [GISTEREN] IN ENGELAND IS
OVERLEDEN.

IK BEGON ME NET AF TE VRAGEN WANNEER HIJ NOU EINDELIJK WEER TERUG
Z0U KOMEN UIT ENGELAND!!!

70 TE LEZEN WORDT HIJ IN ENGELAND GECREMEERD, EN ZAL IK HIER DUS
NIET ZIIN UITVAART MEE KUNNEN MAKEN....

DAT IS WEL VRESELIJK, DAT ZIJN VRIENDEN EN BEKENDEN DAN GEEN ECHT
AFSCHEID VAN HEM KUNNEN NEMEN....

IK ZAL HEM ERG MISSEN, WANT HET WAS IEMAND MET ZO'N INTENS LIEVE EN
GOEDE INBORST, ALTIJD VROLIJK, EN MET ZO'N ENORME HOEVEELHEID
KENNIS EN INZICHTEN EN WIJSHEID!

IK HAD ALTID DIEPZINNIGE GESPREKKEN MET HEM!

IK DACHT VAAK BIJ ALLES:
WAT ZOU ROGER DAAR NOU VAN VINDEN....

IK HAD GEHOOPT DAT IK NOG LANG VAN ZIJN AANGENAME EN
INTERESSANTE GEZELSCHAP ZOU MOGEN GENIETEN, EN DAT WE NOG VELE



JAREN NAAR LEZINGEN ZOUDEN GAAN, WANDELINGEN, BIOSCOOPBEZOEK,
AUTOTOCHTIJES, ETENTIJES, DE ALERTWERKGROEP BEZOEKEN, E-MAILEN,
BRAINSTORMEN, NAAR ALTERNATIEVE CONFERENTIES ETC.

IK ZAL HEM HEEL ERG MISSEN!!!

IK HOOP DAT WE HIER IN DEN HAAG DAN OOK NOG EEN
HERDENKINGSBIJEENKOMST VOOR ROGER KUNNEN ORGANISEREN!!

IN IEDER GEVAL HEBBEN WE OP 20 JANUARI OM 15 UUR EEN ALERT-
BIJEENKOMST [RIOUWSTRAAT 1], WAAR AL ZIIN BESTE BEKENDEN VAN DE
ALERTGROEP OOK SAMENKOMEN, IK NEEM AAN DAT WE HET DAAR OOK
OVER ROGER ZULLEN HEBBEN, WANT HIJ HEEFT OOK VOOR DE ALERTGROEP
ENORM VEEL BETEKEND!

GROETIJES VAN:
MARC VAN DELFT

~ I
.
-1

¥ Roger & Marc

Lucy Hofman - 17 jan. (1 dag geleden)

000000000000..Marc wat Erg !!!!

Hij was nog een week voor zijn vertrek bij mij op bezoek.

We zouden wandelingen gaan maken in het bos...

als hij terug kwam.

Zijn plant- die hij meebracht- een Azalea—staat hier ook te sterven.. Althans de
bloemen..

Ik zal de plant koesteren.. alsof het mijn lieve vriend Roger is...

Ook voor jou is dat heel erg ..
Zoveel wisselwerking- als jullie hadden !!!

Ik hou van Hem !!!
Ik zal mijn best doen-de 20°° ook te komen.



Ik moet huilen...

il

Roger, Lucy, Linda op de Monsanto-demonstratie

Een gedicht van Lucy voor Roger:

Altijd was jij daar-

Waar ik je vroeg om mee te gaan

Om de Wereld te Verbeteren...

Regelmatig kwam je even langs

Bij mij thuis

Nog een week voor je naar Engeland ging—
Was je hier

Met een Azalea voor mijn verjaardag...

Ik zal haar Koesteren.

Roger-
Gewoon-
Zo vanzelf sprekend

JIJ..
In mijn leven..

Je was vaak niet lekker de laatste tijd
Vooral als je s’morgens wakker werd
Je zei :

“ Alsof mijn lichaam het gaat begeven”

Je had het al een Jaar
Zomaar..

Als je wakker werd..
Nu 15 jan- 17

In het land van je geboorte
Onder de vleugels van je moeder



Werd je Weer Wakker---
Alleen
Niet meer Hier...

Maar Daar---
Waar Wij OOIT-
Allen Weer Wakker
Zullen Zijn.

Tot DAN Lieverd !!!!
Goede Reis Roger —
Ik hou van je.

KUS

M.R.M. van den Brink - 17 jan. :

Ik ben verbijsterd. Hij was een vast onderdeel van onze vaste dagelijkse
correspondentie. Zo typte ik iedere dag jouw naam en bij de kopie de zijne in
(later gevolgd door die van Reinout), meestal als medestander van mijn mening.
Hij had mooie meningen en veel kennis. Typisch een vrijgezel, die in de korte
tijd dat ik hem heb leren kennen altijd in dezelfde kleding liep, of hij nu een
officiélere begrafenis of een lezing bezocht.

Voor jou ( en zijn moeder natuurlijk) is het heel vervelend. Ik weet dat je erg op
hem gesteld was, ook al vlamde de correspondentie tussen jullie, dat maakte
voor de vriendschap niet uit. Jullie hadden goede corpsballen kunnen zijn, door
eerst met elkaar te brassen (elkaar bij de revers pakken en om proberen te
gooien, dat kan dwars door de zaal heen gaan en er ruig aan toe gaan), maar
daarna gezellig een biertje met elkaar te drinken!

De wijze, wat morsige man, met een mooie inborst, zal ik ook missen.
Lieve jongen, ik wens je veel sterkte toe.
Lieve Roger, ga in vrede.

Roger, houdoe (“houd uzelve goed/God”) en veel dank voor je wijsheid en voor
wie je was!

Met bedroefde en hartelijke groet,
Matthijs




7 mei 2010 — Roger, Ben en Marc in Zorgvlit

Op 17 januari 2017 om 04:19 schreef Ben van Tilborg:

Ja, Marc, laat me weten, als er een aparte herdenkingsbijeenkomst voor onze
goede Roger Oomkens wordt georganiseerd.

Je karakteriseert hem heel goed met je woorden.

Met hartelijke groet,
Ben.

4 februari 2009 — Emma, Roger en Ben




Francine, 17 jan. :

Hallo Marc

Dit is inderdaad een schokkend en onverwacht bericht maar dank dat je dit deelt.
Roger was zo een innemend en bijzondere man, en we zullen hem immens
missen en de komende alert bijeenkomst met elkaar gedenken...

Tot vrijdag

mvg

Francine

Francine, Roger, Corrie & Linda

Paul van Panhuys (vroegere organisator van het antroposofisch studiecentrum):

Wat een schokkend bericht Marc!
En ja, een verlies. Sterkte...

Marc & Roger — De Ruine Brederode




MARC’S REACTIE OP DE BRIEF VAN MATTHIJS:

Op 17 jan. 2017, om 10:39 heeft Marc van Delft het volgende geschreven:

HOI MATTHIJS
Heel erg bedankt voor je aardige en mooie reactie!
Ja, het is vreselijk dat mijn beste vriend het aardse plan heeft verlaten.

Ik had nog altijd gehoopt dat we ooit reisjes naar Engeland zouden gaan
maken....

Hij was ook de spil van de alert-groep, zonder hem is dat toch niet meer wat het
was.

Ik zag hem vaak op lezingen en hij kwam ook vaak naar mijn lezingen.

Met Ria hebben we vaak autotochtjes gemaakt en dagjes uit, bv. naar Haarlem.
Ik had iedere dag mail-contact met hem. [ik stuurde hem alle berichten door]
Het was zo'n in-goede man, er zat niets kwaads in hem.

En hij wist zo veel, hij had een fabelachtig geheugen!

Hij kwam ook geregeld hier bij Ria en mij eten.

Echt ongelooflijk dat hij nu juist nu al moet overlijden, hij was pas iets van 66-
67 of zo.... [68]

Groetjes:
Marc van Delft

B
E 9
A

Marc & Roger in Wassenaar

Paul Chr. van Panhuys - 17 jan. :

Ja Marc,
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Ik heb hem ook altijd als een fijn mens ervaren
en weet dat jij een heel goede band met hem had.
Groeten, Paul

et d
BE

1 mei 213: Linda, Rogef'en Pieter

Jeannep [Linda] - 17 jan. :

Wat een verschrikkelijk bericht Marc. Ik kreeg al een Roger-gedicht van Lucy.
Wat is dit erg! Oooh.

Had Roger last van zijn hart ?

God wat zullen we ‘m missen bij Alert.

En voor zijn moeder, ach ...

Verdomme in een jaar tijd een lieve kennis uit de bibliotheek overleden, een

..
vriend en nu verdomme Roger. Ik vind er vaak niks meer aan ..
Sterkte voor jou Marc. Jullie waren zo goed bevriend.

Gr. Linda
i 3 ‘

-

Marc en Roger in de Horsten — 7-7-2013
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On Wed, Jan 18, 2017 at 3:49 AM +0100, "Marc van Delft" wrote:

Ik hoop dat ik nog eens een herdenkingsbijeenkomst kan organiseren voor alle
Haagse vrienden en bekenden van Roger.

Ik denk er dan over een boekje samen te stellen met reacties op zijn dood en
herinneringen aan hem, en misschien dat ik wat van zijn overwegingen er in zet
die hij via e-mail rondstuurde, zodat we ook nog aan zijn eigen woorden en
gedachten kunnen worden herinnerd.

Misschien dat ik een menu op mijn website maak ter nagedachtenis aan onze
dierbare Roger.

Als jij wat wilt schrijven over Roger, stuur het mij dan toe.

Ria zei net nog 'dat ze het mijn leukste en aardigste vriend vond'.

Echt een groot gemis, zijn veel te vroege dood!

Ik had gehoopt dat hij minstens 90 zou worden en we samen onze oude dag
zouden doorbrengen, in de zomer onder de linden bij de posthoorn, onder het
genot van een kopje koffie, filosoferend over het leven....

Het heeft niet zo mogen zijn!

Groetjes van:
Marc van Delft

Ria, over dit boekje, dat op mijn website staat:
http://www.marcvandelft.nl/submenu464.html

Hoi schat,

Ja heel mooi beschreven, hij zou zich wel in verlegenheid gebracht voelen, als
hij het zou weten, dat er zoveel nabestaanden zijn die van hem houden en hem
erg gaan missen.

Het zal denk ik erg gewaardeerd worden denk ik...

Liefs Ria
*':k’.'ﬁ»'..&

Ria en Roger — Omgeving Zeist — 29 mei 2010
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7-7-2013 — Ri & oger in e Horsten

Lesley Bee [Anita] 04:03 :

Lieve Marc.

Bedankt hiervoor.
We zullen zeker contact erover houden

Ik moet zelf nog de dood van mijn vriendin verwerken..c.q accepteren.
Net nog in snikken uitgebarst.

Het is vallen en weer lachen. En opstaan

Niet normaal dit.

En dan ook nog Roger.

Hij of all people.

Ik mocht hem zo graag.

Zou zeggen dat ik van hem hield
Z0' n gepassioneerd man.
Intelligent

Z0 grappig.

Z0o warm

Alore.
We horen elkaar.
Tot snel.

Frowtjes , Anita en de caven
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5 april 2014 — Roger en Anita

Marc - over Roger:

Ik zal hem erg missen, want we hadden zo’n goed contact, en hij wist zo veel,
hij kon ook over heel veel dingen tips en adviezen geven.
En hij was een van de aardigste mensen die ik ooit heb ontmoet!

29 mei 2010 — Dagje Zeist en omgeving — Marc en Roger
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Ivo Caminada - 10:47:

Ik ben ook geschokt door zijn plotseling overlijden, vond het altijd een
interessant figuur en ik heb genoten van de discussies die jullie o.a. via e-mail
hadden.

Groeten,

Ivo

12 juni 2011: Roger en Ria bij de ruine Brederode
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ENIGE FACEBOOK-BERICHTEN:

Ria Ten Hoor = verdrietig.

21 uur -

Het jaar is net begonnen, en gelijk al een triest bericht dat een allerliefste vriend
van Marc die heel dikwijls bij ons was, in Engeland - waar hij op bezoek was bij
z'n 93 jarige moeder-, is overleden.

5 Reacties: Monica Coemaet, Joke Spannenburg en 3 anderen

Ria & Roger — 29/5/2010
4Lucy Happy Hippie, Edine Astr1d Taverne en 2 anderen 1 keer gedeeld
Lesley Bee Jemig!! Dus toch 'onze 'Roger... erg triest ook. Ik net mijn
vriendin...My condoleances Marc *i:'(

Sarina Brouwer Gecondoleerd Marc... I‘)ygt is schrikken zeg! Heel veel sterkte!

1/5/2016 — Roger, Sarina, Ria
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Lucy Happy Hippie Jan Roger Oomkens. Dank je wel lieverd-- voor

jouw vriendschap en aandacht. Voor je mooie geschreven stukken
vanuit een puur inzicht gezien. ...Goede Reis !! En Marc- Sterkte voor
jou !! Deze foto was de manifestatie tegen Monsanto................ Liefs .

:A';g

Ria Ten Hoor IK zal Roger gaan missen, een van de aardigste
personen die ik in mijn leven hebt ontmoet.

7 juli 2013 — Ria en Roger in de Horsten
Marc van Delft Inderdaad! Een zeldzaam aardig persoon, en wijs en
belezen! Zo iemand kom je zelden tegen!

Lesley Bee Echt wel .... |**
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Corrie Houwaard - 14:11 :

Hallo Marc

Wat fijn dat je schrijft dat je die moeder heb gesproken van Roger.
Ik kan het niet bevatten.

Ja dat moeten we zeker doen iets aan zijn nagedachtenis.

Groeten Corrie

Gerda, Francine, Roger, Corrie, Linda, tijdens concertje van Marc

Bericht van Marc aan Bert de Graaff, organisator van het antroposofisch
studiecentrum:

Roger was een trouw bezoeker van het antroposofisch studiecentrum.
Daar heb ik hem ook leren kennen.

En volgens mij was de laatste keer dat ik hem zag op de avond van
mijn lezing over het mysterie van de kerstmuziek....

Hij had vroeger ook een jaarkaart.

De laatste tijd ging het niet goed met zijn gezondheid dus kwam hij
minder vaak, want het was ook iedere keer een enorm eind fietsen
voor hem. Hij woonde op de Lobelialaan.

Dus voor het studiecentrum is het eigenlijk ook een verlies!

Ik hoop een keer een herdenking voor hem te organiseren en wil dan
een van de zalen huren t.z.t.

Groetjes van:

Marc van Delft
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5 april 2015, Roger, Féé en Benjamin in Ria’s tuin.

Bericht van Fee, de zuster van Marc / Fee van Delft, 15:06:

Dag Marc

Wat ongelofelijk verdrietig dat jouw vriend Roger zo plotseling is overleden.
Aardige man. Het was duidelijk dat jullie elkaar graag mochten.

Mooie foto van jullie samen.

Sterkte met dit afscheid op afstand. Het ‘niet afscheid kunnen nemen’ lijkt me
extra moeilijk.

Liefs van Fee

Reactie van Marc:

HOI FEE

Hartelijk bedankt voor je aardige reactie!

Inderdaad, niet alleen voor mij, maar voor een heel aantal bekenden van mij,
leden van de alert-werkgroep is het moeilijk dat Roger zo plotseling in het niets
lijkt te verdwijnen zonder dat we op een waardige manier afscheid kunnen
nemen.

Frank heeft ook net opgebeld, die vond het ook een aardige man waar je leuk
mee kon discussiéren.

Ria vond het een van de aardigste mensen die ze ooit heeft ontmoet.

Liefs van:
Marc
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4 mei 2015 — Emma en Rogér in Zorgvliet

Emma Krebs - 16:07 (9 minuten geleden):

Hallo vrienden van Roger,

Ja dat was schrikken
Het is niet voor te stellen, dat hij er niet meer is.

Ik ben net als zijn moeder blij dat het bij haar gebeurde thuis en niet in het
vliegtuig of vliegveld ergens onderweg.

Of thuis in Nederland, dan had hij daar alleen gelegen, geheel alleen totdat er bij
vrienden alarmbellen gingen rinkelen............

Gelukkig.

Roger was graag bij zijn moeder en genoot van de gesprekken met haar en haar
vrienden/kennissen.

We kunnen in gedachten bij hem zijn, een kaars branden of een bloemetje neer
zetten in je huis of hem met liefde goede reis wensen en een fijn thuiskomen,
zoals Lucy ook deed.

Het 1s niet anders, maar fijn dat jullie elkaar zo snel treffen a.s. vrijdag bij Alert,
dan kun je iets doen samen.

Leuk idee Marc, een soort boekwerkje maken over Roger en zijn
gedachten/overpeinzingen etc.

Mooie foto trouwens van jou en Roger,
Hij is daar nog zo levend, net een engeltje.
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Een mooie samenkomst vrijdag,

Warme groet
Emma

pieter van der schot - 17:27 uur:

Beste Marc,
Dank voor dit bericht. Ik zei je al dat ik helaas vrijdag er niet kan zijn en dan dus

ook geen herinneringen aan hem kan ophalen. In de geest kunnen we wel
degelijk bij hem zijn en hem op zijn nieuwe weg begeleiden.
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Voor mij is de grootste vraag hoe hij zich tot de antroposofie verhield, terwijl hij
toch zo duidelijk in de school van het gouden rozenkruis stond.

Voor jou veel sterkte!

Pieter

REACTIE VAN MARC VAN DELFT:

BESTE PIETER
Erg bedankt voor je reactie!
Erg jammer dat je er vrijdag niet bij kunt zijn!

Volgens Peter Baars bracht Roger tijdens de rozenkruiserbijeenkomsten vooral
de antroposofische visie in.

Hij was dus wel degelijk zeer de antroposofie toegedaan, want hij bezocht zeer
veel de lezingen van het antroposofisch studiecentrum.

Daar heb ik hem ook leren kennen.

Roger was een alwetende wijsgeer, dus hij wist van alle verschillende visies af
en kon deze ook vergelijken, hij was niet eenzijdig, maar juist alomvattend
geinteresseerd en dus totaal niet bekrompen of fanatiek.

Dat was juist het goede en leuke van hem.

Zo iemand tref je zelden!

Ik heb hem wel het boek

Wetenschap van de geheimen der ziel

gegeven, en ik zei dat ie dat moest lezen,

maar dat heeft hij helaas dus niet gedaan....

Er waren dus wel bepaalde lacunes in zijn basiskennis van de antroposofie.

Marc

Y

d ﬁ Loek Dullaart, de leider van de Alertbeweging
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Roger
L.P.J. Dullaart - 19:00:

Lieve mensen,

Wat een schrik om te horen dat Roger zo plotseling is overleden.

Hij was zo trouw, zo betrokken, zo liefdevol, zo zoekend....!

Ongetwijfeld probeert hij daarboven heel veel werk te verzetten, om de aarde te
verlichten en een betere toekomst te geven, als voortzetting van alles wat hij hier
heeft gedaan en gezocht.

Zulke mensen zijn daar hard nodig, maar wij moeten hen hier dan wel missen....

Marc, jij vooral ook erg gecondoleerd met dit verlies, jij had binnen alert zeker
wel de meest contacten met hem... Heel goed dat je een bijeenkomst gaat
organiseren ter herdenking en bijdragen wilt verzamelen over hem. Ik vind de
foto die je met ons deelde al een heel geschenk: prachtig hoe hij daarop staat: zo
etherisch en lichtend, met zo’n warme en liefdevolle en heldere blik!

Ook de foto van Lucy met hem bij een demonstratie vond ik prachtig:

Lucy, jij ook erg gecondoleerd!

Ik ben van 12 tot 19 februari a.s. een weekje in Nederland, maar daar hoef je
natuurlijk niet echt op te wachten. Ik zal sowieso me met hem verbinden en aan
hem denken!

Iedereen sterkte met dit verlies en een oproep aan iedereen om zich juist van nu
af aan sterk met hem bezig te zijn, ook via onze meditatie (-s).....

Warme groet,
Loek

Sarina Rijlaarsdam — 23:48:

Hallo Marc,

Mooi verwoord door Loek inderdaad!

Wat heftig dat je ineens je goede vriend moet missen...

Ik weet nog dat we vorig jaar met Roger erbij bij de wilde hyacinten zijn gaan
kijken, dat was een mooie dag.

Een gemis dat hij er niet meer is!

Ik wens jou en Ria heel veel sterkte....

Liefs en groetjes,
Sarina
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M.C.Matthijsen [Magchiel — van de Alertwerkgroep]:

Hoi Marc,
Wat vreselijk dat Roger zo plotseling weg is.
Ik wens jullie een goede bijeenkomst,

met beste groet,
Magchiel

k ;
Rafael, Magchiel, Corrie en Thera [Alertdag Den Haag]

Rafael Bedaux [van de Alertgroep]:

Beste Marc en Loek,

Van harte gecondoleerd met het overlijden van Roger Oomkens.

Ook al waren er weer veel sterfgevallen in mijn persoonlijke omgeving toch had
ik totaal niet verwacht dat Roger daar ook bij zou horen.

Dank voor alle e-berichten.

Ik denk regelmatig aan Roger. Gisteren speelde ik op mijn cello (dwz plukte op
z’n amateurs de noten) en wilde dat ineens op zijn mooist doen voor Roger (o.a.
Preludium van Suite IV in e klein. Die vind ik wel passend*) De Alert-
zondagochtend-meditatie doe ik nog steeds met de alert-leden in gedachten,
vanaf nu dus ook een lid aan gene zijde.

Veel kracht en warmte gewenst
Groet
Rafael
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Ria - 24 januari 2017 om 10:18:

Ik moet zeggen, dat de dood van Roger mij meer aangrijpt dan dat ik
aanvankelijk had gedacht!

Ik zal hem ook erg gaan missen.

Het was jouw vriend, maar zo'n bijzonder aardig persoon, bereid om in de
keuken te helpen, of wat dan ook.

Was altijd geinteresseerd, ook voor mij, terwijl ik geen filosoof ben.

Solitude zou voor mijn gevoel meer bij het verdriet passen voor Roger die er nu
niet meer is.

Fijne dag,
Liefs Ria

Hsy; l.p':*-i.i:_.._;' i R0 C2n

-

nheid 1s groot, ons leven zal ang
 leven kleurrijk.
ger, wij zullen jou in ons hart meedragen.

t»"" £«
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De reactie van Loek op het verslag van de telefoongesprekken met Arlette
over Roger (na zijn dood).

loekdullaart@gmail.com - 23:25 (22 minuten geleden)

Beste Marc,

Dank je wel voor dit mooie uitvoerige bericht.

Het klinkt allemaal erg authentiek.

Ik zal morgen in gedachten proberen mee te doen

aan de herdenking van Roger, vanuit Frankrijk.

Het zal hem zeker helpen als wij dat met zijn allen doen.
Dank je ook nog voor al die mooie foto’s...

Nogmaals veel sterkte en lieve groet voor iedereen,

Loek

Brief van Loek aan de Alert-leden:

Lieve mensen,

Helaas kan ik er morgen niet bijzijn, omdat ik momenteel in Frankrijk ben,
toch heb ik drie punten die ik graag wil inbrengen voor jullie bespreking.

Het eerste punt is Roger. Roger Oomkens was lid van de Alertgroep Den Haag.
Ik stuur even twee foto’s mee, want misschien zijn er mensen van de andere
alertgroepen die hem nog herinneren van gemeenschappelijke alertdagen.

Hij staat op beide foto’s aan de linkerkant.

Roger is tijdens een bezoek aan zijn moeder in Engeland aan een hartstilstand
overleden. Hij had het afgelopen jaar al wel verschijnselen die er op wezen dat
er wat mis was met zijn gezondheid, maar er was bij onderzoek niet iets
concreets gevonden.

Roger was een actieve, heldere, vrolijke man, een zoekende ziel, die veel
terugvond in de (huidige)\ Rozenkruiserbeweging, maar die ook heel open was
voor antroposofische inhouden of spreuken, zoals onze gezamenlijke
Christusspreuk. Hij verbond zich warm met mensen, je voelde echte
vriendschap, en hij wilde ook graag actie ondernemen, demonstreren

voor alle misstanden die hij in de wereld beleefde.

Hij was alertgroeplid van het eerste uur, je zou hem een van de founding fathers
kunnen noemen, want het was Roger, die indertijd samen met Marc van Delft
en enkele anderen na afloop van een lezing van mij in Den Haag over de
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wereldsituatie, vroeg of we niets konden doen en ondernemen om de huidige
wereld-situatie te veranderen en te verbeteren, waarop mijnantwoord was dat ik
dat niet zo één twee drie in vijf minuten na een lezing kon beantwoorden, dat we
daarvoor dan een werkgroep zouden moeten vormen die met die vraag aan de
slag zou gaan. Daar is toen de Alertgroep uit ontstaan, de naam Alertgroep
ontstond in €én van de eerste bijeenkomsten in Den Haag. Later is de groepZeist
ontstaan en ook de groepen in Appelscha, Den Bosch en Zutphen. Hij heeft bij
het ontstaan van de alertimpuls dus een cruciale en belangrijke pioniersrol
vervuld.

Dat brengt me vanzelf op mijn tweede punt. Gisteren was de inauguratie van
Trump. Hoewel er ook andere overwegingen zijn, kleine aanwijzingen dat er
ook wat positieve gevolgenaan deze keuze van de Amerikanen zouden zitten, is
toch het grondgevoel van heel veel mensen, dat hiermee veel meer

haat, tegenstellingen en kou in de wereld zal gaan ontstaan. Kennelijk kunnen
we met positiviteit en spiritualiteit niet alle kwaad tegenhouden. Maar er is één
ding dat we wel met nog meer energie kunnen beoefenen en dat is onze
verbinding met de gestorvenen.

Er is een uitspraak van Rudolf Steiner bekend dat hij zegt dat er pas werkelijk
iets wezenlijks zal veranderen en verbeteren in de wereld als de gestorvenen
kunnen meepraten in het parlement. Dat wil zeggen; als er mensen zijn die in het
parlement zitten, die zich openen voor deze inwerking van de gestorvenen, want
als wij ons intensief met hen verbinden, dan kunnen zij via ons werkzaam zijn in
en aan de wereldsituatie.

Ook van de Zeistergroep en de groep Appelscha zijn er in de loop der jaren al
een aantal mensen overleden, die nu daar in de geestwereld waarschijnlijk hopen
dat ze vanuit de alertimpuls verder kunnen werken via ons: o.a. Claudius
Drewes, Jan Biemond, Eva Mees, Guillaume Thijs (Zeist), Gerard Alefs, Jan
Hollander (Appelscha)en mogelijk ook nog meer, die ik nu misschien even
vergeet te noemen.

Kunnen we een vorm vinden om ons nog intensiever met hen te verbinden, om
hen nog meer in staat te stellen mee te werken, vanuit een groter kosmisch
inzicht aan onze aardse besoignes en problemen? Over het hoe kan iedereen zijn
eigen ideeén hebben en met elkaar uitwisselen....

Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen, ik wens jullie een hele inspirerende en
hoopgevende bespreking toe en hoop jullie, wellicht in februari, snel weer te

spreken en te ontmoeten. Veel warme groeten voor iedereen,

Loek
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ROGER TIJDENS ALERT

19/9/08 Roger en Loek (Marcel, Corrie en Linda)
Tijdens een alertwerkgroep bijeenkomst in de vergaderzaal in de Riouwstraat 1

Na een demonstratie — op 11-10-08 met o.a. acel Messing

28



In gesprek met Faridah op de Frontierdag in Amsterdam, op 7 november 2009
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20-1-2017, Alertwegroep—bijeenkomst en herdenking van Roger f
De lege stoel van Roger in de vergaderzaal van Riouwstraat 1 .... §

Marc van Delft
24 januari 2017
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